ertellen

Binnen of buiten

Lucas 13:22-30 4: GUUStUS 5

Vertelling 4-7 jaar

Bij God op visite

Jezus en zijn vrienden zijn onderweg.

Het is een lange weg, maar ook een mooie weg.

Want ze gaan naar Jeruzalem, de stad waar God en de mensen elkaar ontmoeten.
‘Kijk’, zegt een van de vrienden. ‘Er komen donkere wolken aan, zien jullie dat?’
Bezorgd kijken ze in de verte. De wolken komen steeds dichterbij. Het begint te
waaien. Er is storm op komst, en ze zijn er nog lang niet!

Zwijgend lopen ze verder. De wolken komen nog dichterbij en het gaat harder waaien.
Er valt een grote, zware druppel op de neus van Petrus. ‘Het begint!’ roept hij.

Precies op dat moment horen ze een stem: ‘Kom gauw binnen!’

Ze kijken opzij, naar een huis langs de weg. In de deuropening staat een vrouw. ‘Kom
gauw!’ roept ze nog eens. ‘Hier kunnen jullie schuilen!’

Door een smal deurtje gaan ze allemaal naar binnen: Jezus, zijn vrienden en nog meer
mensen die onderweg zijn.

‘Ga maar lekker zitten’, zegt de vrouw. ‘Tk haal koeken en drinken uit de keuken.’
Sommige reizigers hebben zelf ook eten en drinken in hun tas. Ze halen het
tevoorschijn en delen het met elkaar. Eigenlijk best gezellig zo!

‘Jezus?’ zegt een van de vrienden na een tijdje. ‘Wil je weer vertellen over Gods nieuwe
wereld?’

Ze gaan er eens goed voor zitten. Jezus kijkt de kamer rond. En dan zegt hij: ‘Gods
nieuwe wereld lijkt op... dit huis! Een huis waar het fijn is en veilig. Een huis waar
mensen samen delen en goed zijn voor elkaar.’

Jezus wijst naar de mevrouw die in de deuropening stond: ‘En jij... Jij hebt precies
laten zien wat God doet. Je zei tegen ons: “Kom maar gauw binnen!” Dat zegt God
ook. Hij nodigt ons uit voor zijn feest.’

De mensen in het huis knikken tevreden. Een feest bij God - dat klinkt goed. Maar
dan vraagt iemand: ‘Is het een groot huis, dat huis van God? Of kunnen er maar
weinig mensen in?’

‘Er kunnen mensen in uit alle delen van de wereld’, vertelt Jezus. ‘Mensen van vroeger
en mensen van nu.’

Buiten regent het nog steeds. ‘Moet je kijken’, wijst iemand door het raam.
‘Daarbuiten loopt nog iemand. Joe-hoe!’ roept hij. ‘Wilt u niet binnenkomen?’
Maar de voorbijganger reageert niet.
‘Nou moe’, zeggen de mensen in huis. ‘Met dit weer blijf je toch niet buiten?’
Jezus kijkt ook naar buiten en schudt zacht zijn hoofd. ‘Zo is het’, zegt hij. ‘Met dit
weer moet je niet buiten blijven.’

Mattijs Weegenaar
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Werkvormen

4-7 jaar

Py Gesprek: Hebben de kinderen
weleens ergens geschuild? Hoe voelt
dat?

Spel: Richt onder de tafel een ‘hut’ in met
kussens, kleden etc. Hang kleden over de
tafel voor de zijkanten van de hut. Ga er
samen in zitten om iets lekkers te eten.
Praat in de hut over plekken waar je je fijn
kunt voelen. Zoals je eigen kamer, een tent of
caravan, het huis van je opa en oma, etc.

Creatief: Schrijf met textielstift op
een grote paraplu: Bij God ben je
veilig.
Schrijf ook de namen van de kinderen op de
paraplu. Ze kunnen er ook huisjes op tekenen
en andere plekken waar mensen veilig zijn/

kunnen schuilen.



